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April - Mei 2023, nr. 2, 101e jaargang 

D E  W E K K E R 
Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk. 
Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en de Wijk 
 Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 
 
KERKDIENSTEN 
 2 april 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Palmzondag, geen oppas en 

Kinderkerk, Je kunt meedoen aan de Palmpasenop-
tocht in IJhorst of De Wijk, collecte KiA / 40 dagentijd / 
Palmpasen 

 6 april 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Witte Donderdag m.m.v. 
Cantorij, Avondmaal collecte Voedselbank 

 7 april 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Goede Vrijdag m.m.v. Canto-
rij, geen collecte 

 8 april 22.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Stille Zaterdag m.m.v. Canto-
rij, geen collecte 

 9 april 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Pasen m.m.v. Cantorij, col-
lecte KiA / werelddiaconaat Moldavië, extra collecte 
Paascollecte kerkrentmeesters 

16 april 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte Diaconie 
23 april 10.00 uur ds. K. v. d. Kamp, collecte Diaconie 
30 april 10:00 uur Loes Jansen, collecte Diaconie, extra collecte voor on-

derhoud Reesthof 
 7 mei 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, oppas en Kinderkerk, collecte 

Noodhulp Oekraïne, extra collecte Orgelfonds 
14 mei 10:00 uur Commissie Taizé, collecte binnenlands Diaconaat 
21 mei 10:00 uur ds. R. Gosker, collecte Missionair werk 
 28 mei 10:00 uur  ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 1e Pinksterdag, collecte 

Pinksterzending voor Egypte, extra collecte voor onder-
houd Reesthof 

 4 juni 10.00 uur ds. E. van Veen, oppas en Kinderkerk, collecte PIT Pro 
Rege, extra collecte muziek in de Kerk 

11 juni 10:00 uur ds. B. Metselaar, collecte Diaconie 
18 juni 10:00 uur ds. L. Jansen, collecte Diaconie 

BIJ DE DIENSTEN 
De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: 
www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluiste-
ren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst. 
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Pasen en Pinksteren 
Deze Wekker omvat zowel Pasen als Pinksteren. We zijn bekend met de 
veertigdagentijd. De tijd als voorbereiding op het Paasfeest. Als het Pasen is 
geweest begint de Vijftigdagentijd. Zeven weken tussen Pasen en 
Pinksteren. Tussen opstanding en de komst van de Heilige Geest. 
Voor de leerlingen was het een verwarrende tijd. Jezus was gestorven en is 
opgestaan en verschijnt op verschillende manieren aan de leerlingen, maar 
altijd anders dan het vroeger was. Steeds meer wordt duidelijk dat Jezus er 
niet alleen voor hen was en voor de mensen om hen heen, maar dat Gods 
plannen de hele wereld omvatten. Dat betekent dat de persoonlijke relatie 
die zij hadden met Jezus losser of in ieder geval minder exclusief wordt. Het 
is een hele verandering van een mens van vlees en bloed die altijd dichtbij 
was, naar de Geest die waait waarheen zij wil. 
Voor ons kan het een ontdekkingsreis zijn rond de vraag hoe wij omgaan met 
het begrip dat Jezus in ons eigen hart in ons eigen leven leeft, maar 
tegelijkertijd ook daar is, bij de ander en op plaatsen waar wij hem misschien 
nooit zouden zoeken. De Geest opent onze ogen voor al die mogelijkheden. 
Joke Verweerd dichtte het zo: 
 
De Geest als voorschot 
Krachtmeting in mijn ziel 
mens van twee levens 
het oude en het nieuwe steeds in strijd 
de deur kan open 
naar binnen en naar buiten 
geestdrift wordt mij aangereikt 
als ik mijn hand uitstrek 
volheid vult een leeg mens 
veranderlijk als het weer 
kwetsbaar als een oogappel 
behouden desondanks. 
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MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM… 
Stille week en Pasen 
In de week voor het Paasfeest worden wij steeds meer betrokken bij het lijden 
en sterven van Jezus, om daarna voluit zijn opstanding te kunnen vieren. In 
de diensten die worden gehouden volgen we die weg. Graag geef ik wat 
meer uitleg bij deze diensten.  
Dit jaar zal de cantorij aan al deze diensten haar medewerking verlenen. 
Daar is hard naar toe gewerkt en wat is het een mooi geheel geworden! 

6 april WITTE DONDERDAG 
Waar gaat het over?  
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag. De vastentijd wordt afgerond. 
Vandaag wordt het Glorialied weer gezongen. We gedenken hoe Jezus het 
joodse paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen vierde. We voelen ons zelf ook 
als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel.  

7 april GOEDE VRIJDAG 
Waar gaat het over? 
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. 
Het Johannes evangelie brengt ons dit verhaal van deze lange weg en het 
sterven van Jezus 

8 april STILLE ZATERDAG 
Waar gaat het over?  
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd. 
Vanuit de Reesthof 
lopen wij achter de 
cantorij aan zingend 
naar de kerk. Een 
nieuwe paaskaars wordt 
ontstoken en de kerk 
binnengedragen. We 
geven elkaar het licht 
van Christus door. De 
vrolijkheid van Pasen 
mogen we al op deze 
avond meevoelen. Deze 
nacht weten we het 
zeker: DE HEER IS 
WAARLIJK OPGESTAAN. 
De diensten hebben een wat meer meditatief en ook intiem karakter. Wie er 
ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat deze manier van 
voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan.  
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9 april PASEN 
Het feest van de opstanding. Jezus 
leeft! Het Paasevangelie is een 
verhaal van hoop. De dood heeft niet 
het laatste woord! Dit vieren we 
samen door voluit te zingen. We 
sluiten de dienst af met het zingen van 
“U zij de Glorie” op het plein naast de 
kerk. 
 

…….en OPGEVIST UIT 
DE REEST 
We zijn aan het einde gekomen van 

de veertigdagentijd. In deze tijd ging lied 561 met ons mee. In dit lied wordt 
de, soms verborgen, liefde van God bezongen en er wordt gebeden om 
ontferming vanwege al het donker in deze wereld. Nu we bij Pasen 
aangekomen zijn mogen we weer voluit jubelen, omdat we weten dat het 
duister nooit het laatste woord zal hebben, niet in ons leven en niet in deze 
wereld. 
In de Gezinsdienst leerden wij en de kinderen hoe we ook zelf kunnen 
stralen. Het licht van Jezus en de wet en de profeten door kunnen geven aan 
anderen. Wat fijn dat er weer zoveel kinderen waren! 
Op Biddag stonden we stil 
bij wat er allemaal in onze 
gemeente gebeurt en 
keken we alvast vooruit 
naar het 200-jarig jubileum 
van ons kerkgebouw. Het 
belooft een feestelijk jaar 
te worden met veel 
activiteiten samen met 
onze dorpsgenoten. U 
leest er in deze Wekker 
nog veel meer over. 
Daarna was er een 
gezellige pub quiz. De 
winnaars werden beloond met een uitje 😉 
De bijbelgespreksgroep hield zich bezig met de veertigdagentijd en Pasen. 
Wilt u ook één of meerdere keren aansluiten? Dat kan. We komen één keer 
in de drie weken bij elkaar op maandagochtend van 10.00 uur tot 11.30. De 
data voor de komende tijd zijn: 3 april, 24 april en 15 mei. 
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BEDANKT! 
Op 12 maart namen we in de kerkdienst afscheid van twee mensen die lange 
tijd in het kerkenwerk hun bijdrage hebben geleverd. Jacolien Tjoonk als 
diaken en Gerrit van der Meent als redacteur en verspreider van de 
Nieuwsbrief. Ook Jan van Eerden neemt afscheid van zijn taak als 
preekvoorziener. 
Jacolien is 16 jaar(!) diaken geweest. Al snel vielen haar het voorzitterschap 
en penningmeesterschap in 
handen.  
Jacolien legde een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel 
aan de dag, zowel naar de 
mensen die een beroep op de 
diaconie deden als ook naar het 
geld van de diaconie, dat 
immers door de gemeente 
bijeen is gebracht. In overleg 
met de andere diakenen zorgde 
Jacolien ervoor dat het geld 
goed en eerlijk besteed werd. 
Haar grote 
verantwoordelijkheidsgevoel 
bleek ook uit het feit dat 
Jacolien het moeilijk vond om te 
stoppen, om dat er maar steeds 
geen opvolger gevonden werd. 
Ook nu is dat nog niet het geval, 
na zestien jaar trouwe dienst 
heeft ze om haar ambt nu neer 
te leggen. We willen Jacolien 
hartelijk bedanken en een 
goede tijd toewensen met alle 
andere zaken in haar leven die 
aandacht nodig hebben en 
natuurlijk blijven we elkaar zien.  
Gerrit heeft er twaalf jaar voor gezorgd dat er iedere week een Nieuwsbrief 
uitkwam. In die tijd is er veel veranderd, steeds meer Nieuwsbrieven konden 
digitaal verspreid worden, maar Gerrit bleef ook altijd nog een aantal 
Nieuwsbrieven bezorgen onder andere in Dunninge. Het verzamelen van de 
kopij, het opmaken van de Nieuwsbrief en het kopiëren en verspreiden 
daarvan was zo een wekelijks terugkerende taak, die door hem nauwgezet 
werd uitgevoerd. We danken Gerrit voor al het werk dat hij hierin heeft 
gestoken en we zijn blij dat Else Fleurke deze taak nu van hem wil 
overnemen.  (zie foto pagina 6) 
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Tenslotte wil ik, hier nog 
vermelden dat Jan van 
Eerden, na drie jaar 
nauwgezet zijn werk als 
preekvoorziener te hebben 
gedaan, deze taak nu heeft 
neergelegd. Het werk van 
preekvoorziener is niet altijd 
gemakkelijk en we mogen blij 
zijn dat het Jan nu al is gelukt 
om het rooster tot en met 2024 
te vullen, zodat er iedere 
zondag een eredienst is bij 
ons in de kerk.  
We hopen dat we iemand 
vinden die dit werk van Jan wil 
overnemen. 
Jan bedankt voor je 
zorgvuldigheid en aandacht 
waarmee je deze taak hebt 
vervuld! 
Linda Heyne neemt voorlopig 
het contact met de 
predikanten waar, maar dat is 
slechts tijdelijk, vanwege al 

haar andere werkzaamheden als ouderling. We zijn dus op zoek naar een 
nieuwe preekvoorziener en contactpersoon voor de gastpredikanten! 

Ds. Betsy Nobel 

200 jaar KERKGEBOUW 
Zoals in de vorige wekker gemeld zal vrijdag 14 april om 19.30 uur ‘het 
jubileum jaar 200-jarig bestaan van het kerkgebouw’ van start gaan met een 
opening.  
Op zondag 23 april om 16.00 uur geeft Wijker Kunst een concert, duur 1 
tot 1 ½ uur. Ze zingen ook een lied wat is gemaakt door een lid van Wijker 
Kunst en dat gaat over de kerk. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig 
te zijn. Vrije toegang, collecte bij de deur om de kosten te drukken. 
Het jubileumjaar wordt ingevuld met in (bijna) alle maanden een of meer 
evenementen die voor eenieder er een gezellig en goed jaar van moeten 
maken. Het programma bevat verder: 
Op 10 of 17 juni, afhankelijk van het weer, schilderen onder leiding van 
Joke Plomp. Hiervoor is vooraf opgave nodig. 
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De maand juli is orgelmaand, onze organiste Fenna van der Weide heeft 
een aantal verschillende organisten gevraagd daaraan mee te werken:  

  1 juli, 15.00 uur orgelconcert Mannes Hofsink 
  8 juli, 15.00 uur  concert voor twee instrumenten en vier handen: 

Eeuwe Zijlstra en Fenna van der Weide 
15 juli, 15.00 uur orgelconcert door vier vrouwen: Annet Menkveld, 

Thea Steenbergen, Janneke Oosterhuis en Fenna 
van der Weide 

22 juli, 15.00 uur orgelconcert door (oud)organisten: Peter van de Beld. 
Gert Kiewiet, Rudi Kaldenberg en Leo Zeelenberg. 

Naast de orgelconcerten kunt u ons ook in juli en augustus aantreffen bij de 
versierde wagens van de dorpsfeesten. 
Op 9 september is de kerk weer geopend op openmonumentendag, 
waarbij voor de kinderen een kleedjesmarkt georganiseerd wordt. Ook zal – 
onder voorbehoud – het wagenspel Mina Koes opgevoerd worden bij de 
kerk.  
Tot zover het programma in detail. Verder komen nog een wandeling met 
Mink de Vries en uitleg over de grafsteen van de abt van Dickninge, er 
worden dorpsfilms vertoond van oud IJhorst en oud De Wijk. En ook komt er 
nog een zangmiddag met voor elk wat wils – liederen en een afsluiting van 
het jaar door Apollo. De exacte datums en tijd worden in de volgende wekker 
vermeld. 

Namens de commissie, Rick Germs 

CANTORIJ 
De cantorijleden oefenen voor de paascyclus. Als ik deze wekker informatie 
schrijf,  moet de paascyclus nog komen. In de volgende Wekker komt hiervan 
een verslag. Na Pasen zijn de repetities op dinsdagavond 18 april en op 
dinsdagavond 2 mei, telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Reesthof. 
Daarna zingen we in de dienst van 7 mei.  
Op 16 mei heeft de Cantorij een feestelijke afsluiting van dit seizoen. 

namens het bestuur, Wietske Westerbeek 

BLOEMENGROET 
Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerk-
diensten bezorgd bij: 
 22 januari dhr. J. Schat en mw. V. Muller-Koning 
 29 januari fam. Rengers, mw. J. Ottevanger-Engels en mw. J.D. Poel-

Tilstra 
 5 februari mw. W.J. Wille-Leene en dhr. F. Muringh  
 12 februari fam. ter Steege en mevr. N. Mennink 
 19 februari Caithlynn / fam. Lubberink en dhr. J. van Eerden  
 26 februari familie C. de Wit en dhr. G. v.d. Meent 
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 5 maart familie A. Lok en familie T. Wiltinge  
 12 maart mw. J.A.C de Jonge-Blokzijl en mw. G.J. Fictorie-Winters 
 

NIEUW INGEKOMEN 
De Wijk dhr. M.D. Timmerman 
IJhorst dhr. G. Lenten en mevr. W.J.G. Lenten-Oude Geerdink 
 

RIJKeR-plus: samenwerking in de regio 
In het samenwerkingsverband RIJKeR-plus bleek dat de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange de enige kerk nog niet aangesloten kerk 
was. Na de laatste vergadering in januari werd onderling afgesproken deze 
gemeente ook te benaderen om hen uit te nodigen om ook tot RIJKeR-plus 
toe te treden. Momenteel hebben zij dit in beraad. Wanneer zij definitief 
toetreden zijn alle kerken in de regio aangesloten. 
In de vergadering van 14 maart jl. waren er een tweetal belangrijke 
onderwerpen die op de agenda stonden, te weten het aanstellen van een 
vertrouwenspersoon en het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG). Vastgesteld werd dat allen van mening zijn dat dit ook bij ons in de 
regio goed geregeld moet zijn. Helaas blijkt dat ook kerken een enkele keer 
geconfronteerd worden met melding van ongewenst gedrag. Het instellen van 
een onafhankelijk vertrouwenspersoon is dan ook noodzakelijk. Besloten 
werd om ons nader te laten informeren hoe wij dit het beste kunnen 
aanpakken. We houden jullie op de hoogte. 

Leo Tjoonk 

HOUDT CONTACT MET DE KERK 
Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. 
Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en 
leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm 
van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien. 
U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om 
een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team: 

Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel. 06-23291941 
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ  Rouveen, tel. 0522-462403 
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB  Zuidwolde, tel. 0528-373981 
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE  De Wijk, tel. 0522-441297 

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan 
iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een 
afspraak maken? 
Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina 
van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze 
namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten! 



 9 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf 
Kerkbalans 
De jaarlijkse actie Kerkbalans ligt weer achter ons en het is altijd spannend 
hoe het de uitkomst zal zijn. Zoals bekend is Kerkbalans de belangrijkste bron 
om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. De inleveravond was dit jaar 
gelukkig weer in De Reesthof zodat wij de lopers gastvrij konden ontvangen 
en er gelegenheid was om koffie met wat lekkers te nuttigen. Het was erg 
gezellig en iedereen kreeg als dank voor zijn/haar inzet een attentie mee in 
de vorm van voorjaarsbolletjes. 
De kerkrentmeesters waren achter de schermen druk bezig om te kijken wat 
er aan toezeggingen is gedaan. Al met al zijn wij tevreden want zoals u in het 
overzicht kunt zien is er in totaal € 75.534 (inclusief sympathisanten) aan 
toezeggingen gedaan. Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage.  
De kerkleden welke hun kerkbalansformulier nog niet hebben ingevuld of 
vergeten zijn: kijk even in uw stapel post en bedenk wat u wilt bijdragen aan 
het in standhouden van onze kerkelijke gemeente. Wij moeten het uiteindelijk 
met zijn allen doen. Dat brengt mij meteen even op het volgende: 
Paascollecte 
Elk jaar organiseren wij naast de actie Kerkbalans ook de paascollecte. In de 
week voor Pasen ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De opbrengst van deze 
collecte komt geheel ten goede aan het eigen pastorale gemeentewerk. Dus 
van harte aanbevolen. 
Ter info: de banken verwerken binnenkort geen acceptgiro-opdrachten meer. 
In verband hiermee wordt er geen acceptgiro-opdracht meer toegevoegd aan 
de collectebrief. Betaling kan dus alleen via internetbankieren, maar natuurlijk 
ook via de te houden paascollecte in de kerk. 
Bruggetje(s) 
Er zijn natuurlijk veel bruggetjes. U denkt misschien wat wordt er veel 
geschreven over geld en ja dat is ook zo. De rol van kerkrentmeester zoals 
op de site van de PKN staat: “Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan 
verantwoordelijkheden, waaronder het beheer van gebouwen, de 
verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk en het 
financieel beheer van de gemeente”. 
De diverse taken zijn als bruggetjes met elkaar verbonden. Van financiën naar 
het beheer van de gebouwen en aanverwante zaken. Het echte bruggetje 
over De Reest schittert weer in volle glorie. Ook dat valt onder 
verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Gelukkig zijn er de nodige 
vrijwilligers die ons ook hierbij ondersteunen waarvoor hulde!! 
En wij staan de komende tijd stil bij het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw. 
Dat de kerk er zo mooi bijstaat is toch wel de verdienste van de inzet van de 
kerkrentmeesters van de jaren negentig van de vorige eeuw. 
Aan ons allen de taak om het mooi te houden voor de volgende generaties. 
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Fiets4Daagse/Boekenmarkt 
In juli is er weer de jaarlijkse Drentse fietsvierdaagse. Dit keer van donderdag 
27 juli t/m zondag 30 juli. Op zaterdag 29 juli fungeert de Reesthof als 
stempellocatie. Voor ons een reden om wat activiteiten te organiseren. De 
kerk is uiteraard open en er zal onder andere een boekenmarkt zijn. Heeft u 
boeken over welke u voor dit doel beschikbaar wilt stellen dan kunt u deze 
bezorgen bij Rian Horstra, Heerenweg 9 in IJhorst (tel.nr. 0522-441248). De 
opbrengsten komen geheel ten goede aan het in stand houden van ons 
kerkgebouw. 
 

OVERZICHT KERKBALANS (t/m 10 januari 2023) 
 Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen 
Toegezegd €  74.192 €  36.240 €  37.952 
Sympathisanten €    1.055  €.      110 €.      945 
Totaal toegezegd €  75.247 €  36.350 €  38.897 

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek 

GIFTEN 
Voor de Diaconie Als bedankje voor bezoek/bloemen € 50,- via de bank,  
 € 10,- via mw. J. Tjoonk en € 10,- via mw. A. Troost. 
 Gewoon € 34,36 via de bank. 
Voor de kerk: Via Rian Horstra € 50,-; via Gerda v.d. Meent € 10,-;  
 via bank totaal € 167,- 
Orgelfonds via fam. Germs € 50,- 
Voor De Reesthof: 31 jan. € 43,15; 26 febr. € 63,-; via bank totaal € 10,- 

 

OPBRENGST COLLECTEN 
Voor de Diaconie: Totaal: 
 15 jan PKN-ondersteuning gemeenten  € 50,80 
 22 jan Avondmaal/Voedselbank  € 119,25 
 29 jan  PKN Missionair werk € 37,60 + 2 giften van € 3,00 
   is samen  € 43,60 
 5 feb KIA/Pakistan  € 72,15 
  Muziek in de kerk  € 26,90 
 12 feb Noodhulp aardbeving Syrië en Turkije  
  collecte € 265,40, giften € 705,00,  totaal € 970,40 
De Diaconie heeft de totaalopbrengst verdubbeld en er is  
  afgerond overgemaakt  € 1.950,00 
 19 feb Small Miracles  € 118,25 
 26 feb KIA / Zambia € 78,80 + gift € 10,00 =  € 88,80 
 5 maart  KIA / Palestina  € 91,10 

Jacolien Tjoonk 
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Voor de Kerk: 15 jan.  € 52,20   5 febr. € 72,30 
 22 jan.  € 71,30 12 febr. € 68,15 
 29 jan.  € 38,95 19 febr. € 65,00 
    26 febr. € 59,10 
   5 maart.  € 78,30 Via bank totaal € 10,- 
 

OM NIET TE VERGETEN… 
… de naam van Hendrik Luten 
Op 6 maart kwam er een einde aan het leven van Hendrik Luten. Henk werd 
77 jaar oud, Hij was getrouwd met Rita en samen kregen ze drie kinderen en 
vier kleinkinderen. 
Henk werd op 16 mei 1945 geboren in Halfweg, als tweede kind in het gezin 
dat uiteindelijk zou bestaan uit zijn ouders en vijf kinderen. Zijn vader was 
melkventer en boer. Zijn moeder werkte mee in beide bedrijven en was er 
voor het gezin. Henk werd geboren in een gewoon en liefdevol gezin, waarin 
hard werd gewerkt.  
Als kind mocht Henk al mee met zijn vader op de kar. Hardwerkend en 
studerend klom hij op binnen verschillende zuivelfabrieken. Zijn grootste 
verlangen was zelfstandig een kleine vrije fabriek te runnen. In Midden-
Beemster kwam die droom uit. De kaasdivisie zowel nationaal als 
internationaal was zijn bedrijf. De kinderen mochten vaak mee naar 
evenementen of kregen rondleidingen. Rita runde thuis het gezin. 
Rond zijn 47e kreeg Henk een herseninfarct. Dat leek toen niet goed af te 
lopen. Maar hij kwam er weer bovenop Sindsdien gaat het gedicht wat op de 
kaart stond met Rita mee: 

Vrij als een vogel 
onvermoeibaar 
niet te temmen 
niet te dwingen 
vloog je nu je laatste reis  

Het was nog geen tijd voor zijn laatste reis. In 2000 leek het opnieuw mis te 
gaan, maar Henk was nog niet zover. Het werken was toen wel afgelopen. 
Inmiddels woonden Henk en Rita in Staphorst en Henk legde zich toe op 
allerlei vrijwilligerswerk. Hij werd ervoor onderscheiden en benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 
Deze woorden uit 1 Korintiërs 13 klonken toen Henk en Rita op 27 november 
1974 hier in de kerk van IJhorst en De Wijk in het huwelijk traden. En deze 
woorden klonken nu opnieuw. Zo lieten we Henk in liefde gaan. 
Veel sterkte gewenst aan Rita, de kinderen en kleinkinderen en allen die 
Henk zullen missen. 

Ds. Betsy Nobel 
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… de namen van ... 
 1 februari Reints Jan Hofstra, 77 jaar 
 5 februari Hendrik Hulzebos, 79 jaar 
 6 februari Roelina Aaltina (Roelie) Linthorst-Dekker, 83 jaar 
 16 februari Jennie (Jintie) Eissen-Bruins, 89 jaar 
 23 februari Johan Arend (John) Schaap, 78 jaar 
 3 maart Sina Kouwen-Smit, 72 jaar 
 4 maart Aaltje Kolk-Rodermond, 95 jaar 
 8 maart Jentinus Klazinus (Tinus) Wiltinge, 69 jaar 
 

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK 
Maandagmiddag 6 februari 2023 konden 16 dames genieten van de heel 

interessante lezing die gehouden werd 
door mevrouw Charlotte Willemse. Na 
enkele jaren veearts te zijn geweest in 
Zuidwolde is zij met enkele collega’s een 
eigen dierenartspraktijk gestart. Charlotte 
heeft ons heel enthousiast verteld over 
alles wat een veearts moet weten. Niet 
alleen kennis is nodig maar ook fysiek is 
dierenarts zijn een hele uitdaging. Leg 
maar eens een koe op haar rug 
bijvoorbeeld, daar komt beslist handigheid 
en kracht bij kijken. Het instrumentarium 
gebruikt bij behandelingen mochten we zelf 
vasthouden en bewonderen. Charlotte 
vertelde ons eveneens over de emotionele 
kant van het vak. De dieren die behandeld 
worden hebben allen een eigenaar, die aan 
het dier gehecht is. Daar zal een arts ook 
rekening mee moeten houden. Allemaal 
aspecten van veearts zijn waar wij niet zo 
snel bij stil staan. Bedankt Charlotte dat jij 
ons dit allemaal liet meebeleven! Het 
verhaal van Charlotte bewees maar weer 

eens dat lief en leed dicht bij elkaar staan. 
Dat is ook in onze vereniging is het geval. Zo herdachten we aan het begin 
van deze bijeenkomst ons trouw lid Bé Bruin-Raak. Zij overleed op 1 januari 
jl. Bij het aansteken van een kaars haalden we herinneringen op aan haar 
enthousiast meedoen bij alle bijeenkomsten. Vorig jaar nam zij, ondanks haar 
hoge leeftijd nog eigen gebakken taart mee om te trakteren! Wat zullen wij 
haar aanwezigheid missen! 
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Naast verdriet was er ook vreugde. We hadden twee jubilarissen in onze 
vereniging: Annie Elpenhof-Nijboer is 40 jaar lid en Albertje Holterman-
Timmerman is 25 jaar lid. Beiden ontvingen als attentie een bon en een roos 
en de wens dat zij nog lang lid mogen blijven. 
 
Maandagmiddag 6 maart 2023 mochten wij de 
heer Wim Coster begroeten. Geen onbekende 
voor ons. Hij vertelde ons in 2019 over het 
ontstaan van het boek ‘De barones en de 
dominee’. Als een echte historicus zoekt hij eerst 
op allerlei manieren naar de gegevens over de 
personen, die in zijn boeken voorkomen. Aleer een 
boek vorm krijgt is er dus al veel zoekwerk aan 
vooraf gegaan. Het nieuwste boek van Wim komt 
waarschijnlijk in november uit. Wij kregen de 
primeur om iets te weten te komen over de 
persoon die in dit boek centraal staat, namelijk 
Peter Stegeman, oftewel ‘Het befaamde 
Staphorster boertje’. De heer Stegeman was boer, 
maar had ook veel verstand van kruiden, waarbij 
mensen bij kwalen baat konden hebben. Van 
heinde en ver kwamen mensen naar hem toe om 
hun ongemakken aan hem voor te leggen. Zijn 
bekendheid werd zo groot dat hij zelfs het hele 
land doorging om spreekuur te houden en om zijn 
geneeskrachtige kruidenmengsels te verkopen. In 
het nieuwe boek van Wim Coster wordt het veel 
bewogen leven van Peter Stegeman beschreven. 
Een boek dat zeker de moeite waard zal zijn om te gaan lezen.  
 
Onze volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 3 april aanstaande om 
17.30 uur. Wij hopen dan alle leden te begroeten bij de Paasviering. 

Barbara van den Brink-Smit 

CONCERTEN  
23 april is ’s middags het concert van WijkerKunst i.v.m. 200-jarig 
kerkgebouw! Zij zingen rond 16.00 uur. Collecte bij e deur om de kosten te 
drukken. 
 
13 maart jl. was het laatste koffieconcert van dit seizoen 
in IJhorst. Zaterdag 22 juli 2023, 20:00 uur is er een 
openluchtconcert in Putten, kasteel de Vanenburg.  
Zie www.koffieconcerten.nl/agenda 

Wouter Harbers 
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN 
Op de website van de classis (www.classis- groningendrenthe.nl) vindt u 
informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U 
kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl.  
 

IN BEWEGING VOOR KINDEREN IN NOOD IN AFRIKA 
In de herfstvakantie van 21 tot en met 27 oktober wordt de achttiende 
Afrikaloop weer gelopen. Voor een groepje deelnemers is er tegen een kleine 
vergoeding een slaapplaats. Voor deze wandelaars heeft de stichting nog 
enkele slaapplaatsen nodig in De Wijk. Voor de wandelaars die blijven 
overnachten, is de stichting nog op zoek naar enkele gastgezinnen in De wijk 
of omgeving. Dit gaat om de nacht van zaterdag 21 oktober op zondag 22 
oktober. De wandelaars komen in de loop van de middag aan in De Wijk. U 
weet van tevoren wie bij u slaapt (man, vrouw, leeftijd enz.). Wanneer de 
mensen gefinisht zijn, wordt u gebeld en gevraagd uw gast(en) op te halen. 
Mocht ophalen niet lukken dan zorgt de stichting dat de mensen bij u 
thuisgebracht worden. De volgende ochtend wordt er gestart tussen 8.00 uur 
en 8.30 uur. U neemt dan weer afscheid of misschien wandelt u zelf mee, alles 
is mogelijk. Voor de overnachting en het eten betaalt de wandelaar een kleine 
vergoeding. Deze vergoeding komt ten goede aan de Afrikaloop en is op deze 
manier uw hulp aan de kinderen in nood. Vorig jaar was dat ruim € 20.000,-. 
Doordat u helpt een slaapplaats en eten te bieden aan een wandelaar, helpt 
u ondertussen de kinderen in Afrika aan een slaapplaats en eten. Wilt u 
meehelpen een straat- of weeskind toekomst te bieden dan kunt u zich 
opgeven als gastgezin bij Elise Van Lienen, tel.nr. 06-114 205 15 of per mail 
elise.v.lienen@gmail.com  

Hulp aan straat- en weeskinderen  
De Afrikaloop wordt georganiseerd door de Andreas Manna Stichting (AMS) 
uit Hoogeveen. Op kleinschalige basis wordt hulp verleend aan straat-, zwerf- 
en weeskinderen in Afrika. In de directe leefwereld van deze kinderen worden 
projecten opgezet die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg. 
Daarbij wordt gekeken naar schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg 
en zelfvoorziening. Niet alleen de kinderen maar ook hun vriendjes en de 
ouders van die vriendjes delen bij alle ontwikkelingen mee in de zegen. 
Informatie over de stichting of de Afrikaloop kunt u vinden op de website 
www.andreasmann.org of op facebook. 

Afrikaloop 
Het is een mooie gelegenheid om schilderachtige dorpjes en prachtige natuur 
te ontdekken. Het wandelevenement duurt een week, maar men kan ook 1 
dag of 2 dagen meewandelen. Zo kan er dagelijks gekozen worden uit 
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etappes van 10, 15, 25 en 35 km. De start is in Hoogeveen en loopt de eerste 
dag naar De Wijk. De volgende dag gaat de tocht naar Ruinerwold daarna 
respectievelijk naar Uffelte, Beilen, Pesse en Echten, om ten slotte op de 
zevende dag weer in Hoogeveen te finishen. De routes zijn prachtig.  
U kunt zelf ook één of enkele dagen meelopen, zoveel als u wilt. Onderweg 
zijn er iedere dag 3 gezellige pauzeplaatsen. 

Hartelijke groet en zegen, Ineke Prins (tel.nr. bij de redactie bekend) 
 

TEN SLOTTE 
Op Paasmorgen zingen we samen met de cantorij dit lied:  
 
Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan  
nu de zon de zaden roept om op te staan 
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood 
Liefde draagt als koren, halmen vol en groot. 
 
Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods 
Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
Van het zaad dat stervend  
nieuw ontkiemt tot graan. 
 
Zaad van God, verloren in de harde steen 
en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen 
heen is de nacht, de derde dag breekt aan 
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 
 
- Lied 625 (Tekst: John Macloea Campbell Crum. 
Vertaling: Sytse de Vries. Melodie: Frankrijk, 15e eeuw 'Noël nouvelet') 

Een hartelijke groet, ds. Betsy Nobel 
 

REDACTIE DE WEKKER  
De Wekker wordt huis aan huis door vrijwilligers bezorgd in IJhorst/De Wijk. 
Woont u in een andere plaats dan kunt u een abonnement nemen.  
Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 
7955 AT IJhorst, tel. 0522 44 58 08.  
Wilt u geen Wekker ontvangen? Mail uw adres aan de redactie of bel Tinie 
Kleen. De bezorgers proberen dan uw brievenbus over te slaan! 
De volgende Wekker verschijnt de eerste week van juni. Kopij aanleveren 
graag voor half mei, e-mail: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl.  
De oude e-mail van xs4all gaat ‘uit de lucht’, liever niet meer gebruiken! 



 16 

HANDIG OM TE WETEN 
Pastoraat:  Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, 
 tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-de-

wijk.nl. 
Kerkenraad Scriba: Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD  IJhorst, 

tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJ-

horst, tel. 06-23291941 
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rouveen, 

tel. 0522 46 24 03 
Kerkrentmeesters Voorzitter: Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 

7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47 
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 

0522 44 16 87 
Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, 
 email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com 
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91 
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91; 
Diaconie Secretaris Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaar-

denstraat 42, 7955 PM  IJhorst, tel. 06-20339168 
Bank Diaconie  RegioBank:  NL07 RBRB 0916 7530 18 
Collectebonnen   NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Jacolien Tjoonk, 
 Cockserve 4, 7957DE de Wijk, tel. 0522 44 12 97 
Preekvoorziener: vacant 
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en 
 Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76 
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 

1-55, 7955 PP  IJhorst, tel. 0522 44 32 83 
Cantorij  secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19 
Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, 

tel. 0528 37 39 81 
 e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Taxidiensten Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48 
Koster tevens contactpersoon De Reesthof: Marry Germs, De Vos 

van Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 
47  

 E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com 
De Reesthof tel. 0522 44 16 53 
Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA, de Wijk, 
 e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl,  
 tel. 06-30 82 55 31 
Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 


